
 
 

Onophoudend leef je voor overbodige dingen, 
je bent geketend in je hopeloze existentie 

 door een dogmatische wereldzicht die jouw hersenspoelt 
 door een ignorante en kleingeestige kudde die op een nerveuze wijze 

er op staat dat dit het beste is dat er gezien kan worden. 
 

 

EIND DE TIJD VAN DE MODERN EXISTENTIE  

DOOD AAN DE ONDERMENS 
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